
vader arriveerde in Amsterdam, 
ziek en berooid, en trof daar onze 
oude melkman”, vertelt Van der 
Berg vanuit Austin, Texas. “De man 
zei dat we ons gelukkig moesten 
prijzen het allemaal overleefd te 
hebben. Mijn vader begreep niet 
wat hij bedoelde. Volgens het Rode 
Kruis was mijn moeder niet terug-
gekeerd. ‘Maar ik heb haar gisteren 
nog gesproken’, was het antwoord 
van de melkman.”

In 1949 emigreerde het gezin 
Van den Berg naar Californië, weg 
uit het verdoemde Europa, maar 
het verleden reisde mee. De jonge 

Arnold was kleiner uit het weeshuis 
gekomen dan hij erin was gegaan, 
had moeite met spreken en was 
ernstig getraumatiseerd. Met veel 
moeite doorliep hij high school en 
wist een licentie te bemachtigen 
om als beleggingsadviseur op te 
treden. Omdat geen enkel efec-
tenkantoor hem wilde aannemen 
begon Van den Berg met 2500 dol-
lar geleend geld zijn eigen bedrijf, 
Century Management. Al bijna 
veertig jaar is hij bestuursvoorzit-
ter bij deze vermogensbeheerder 
die inmiddels ruim 2,5 miljard dol-
lar onder beheer heeft. Het maakt 
hem tot een van de meest ervaren 
nog actieve waardebeleggers. Van 
den Berg werd recent opgenomen 
in een lijst van ’s werelds 99 Grea-
test Investors. Tot zijn eigen verba-
zing en met gepaste trots bevindt 
hij zich in het gezelschap van le-
gendes als Benjamin Graham – zijn 
grote voorbeeld – Warren Bufett 
en George Soros.
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Hij vertrok als peuter uit naoorlogs Amsterdam en 
is bijna zeventig jaar later een geroemd belegger 
in Texas. Een gesprek met Arnold van den Berg.

Een leven laat zich moeilijk voor-
spellen, maar de route die Arnold 
van den Berg heeft afgelegd mag 
zonder meer miraculeus genoemd 
worden. De Texaanse topbelegger 
werd in 1939 in het Amsterdams 
geboorteregister ingeschreven als 
Arnold Mandelberg, zoon van uit 
Duitsland gevluchte joden. Nau-
welijks vier jaar oud werd hij samen 
met zijn oudere broer door het ver-
zet naar een weeshuis op het plat-
teland gesmokkeld. Het was het 
begin van een periode vol heim-
wee en permanente honger en 
dorst, ongetwijfeld de beste oplos-
sing, gegeven het dreigende alter-
natief: met zijn ouders op transport 
naar Auschwitz.

Uiteindelijk bleek het verblijf in 
het weeshuis geen prelude voor de 
toekomst. Vader en moeder Man-
delberg wisten de dodenmarsen 
uit het Poolse concentratiekamp te 
overleven en keerden ieder afzon-
derlijk terug in Amsterdam. “Mijn 
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