
28

 05  7 MAART 2009

Nadat een nette dame de deur van 
het chique grachtenpand voor je 
heeft geopend, neem je plaats in 
een ruime zetel in een kamer met 

hoog plafond met ornamenten. Aan de muur 
hangen goudomrande schilderijen van chi-
que personen. Vermogensbeheerders en 
private banks laten daarmee zien dat ze de 
wereld van hun vermogende cliëntèle ken-
nen. Vertrouwen, daar is het allemaal om te 
doen. Met andere woorden: wij begrijpen 
uw intenties en bij ons is uw geld in goede 
handen. Toch konden ook deze betrouwbare 
vermogensspecialisten niet voorkomen dat 
het vermogen van hun cliënten de voorbije 
maanden als sneeuw voor de zon verdampte. 

Vermogensbeheerders en private ban-
kers hebben hun klanten massaal moeten 
vertellen dat hun vermogen is geslonken. 
Natuurlijk zijn er beleggingsondernemin-
gen die stellen dat zij de crisis al zagen aan-
komen en daarop hebben geanticipeerd, 
maar wat zij ook deden, hun cliënten hebben 
er niet aan verdiend. Dat hangt nu eenmaal 
samen met de ‘melt down’ op de beurzen. 
Een ‘gewone’ private bank of vermogensbe-
heerder doet immers geen al te gekke din-
gen en alleen met putopties kon je de laatste 
tijd het belegde vermogen laten groeien.

GENERIEKE ANGST
Veel cliënten van vermogensbeheerders 
belegden tot voor kort (deels) in aandelen, 
maar wel zo dat zij hun risico goed spreid-
den. Beleggen doen zij doorgaans immers 
niet om snel rijk te worden – dat zijn ze al – 
maar om het met hard werken opgebouwde 
vermogen in stand te houden en op de lange 
termijn te laten groeien. Zeker met geld dat 
al generaties lang in de familie zit, dien je im-
mers voorzichtig om te gaan, is de algemene 
opvatting. Maar nu is een deel van dat vermo-
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gen dus toch verdwenen. Vooral voor vermo-
gen dat eerder ook al niet groeide, betekenen 
de koersdalingen regelrechte verliezen.

De klappen op de beurs hebben het vak van 
vermogensbeheerder of private banker ver-
anderd. Althans, hun manier van beleggen 
en hun opvattingen over beleggen zijn veran-
derd. Er is een generieke angst voor beleggen 
ontstaan, waardoor veel vermogensbeheer-

ders de portefeuilles van hun cliënten om-
gooien. Zij verruilen aandelen voor obligaties. 
Er vindt een enorme vlucht naar onder meer 
Amerikaans staatspapier plaats. Het is echter 
maar zeer de vraag of dat verstandig is. 

OBLIGATIEBUBBEL
Door te kiezen voor een beleggingscategorie 
met minder risico en dus minder potentieel 


