
Ontdek nieuw Zeeland 
dOOr de Ogen van de lOcals

Het woud in Nieuw Zeeland is weer veilig. Tenminste, als het aan 
deze Maori dames ligt.  Vroeger trokken zij er zo op uit om hun 
stam en hun grond te verdedigen. Tegenwoordig gaan zij ook op 
pad om voor het bos te strijden. Maar dan samen met u.

U wordt meegenomen op een adembenemende tocht door  
het Urewera Regenwoud waarna u samen met hen woudreuzen 
plant. Negen zelfs, die wel duizend jaar oud worden. Zo 
investeert u in een duurzame reis. Wandelen in het bos, maar 
dan heel anders. Met echte Nieuw-Zeelanders, net als wij; wij 
komen er immers vandaan en weten u precies die plaatsen te 

laten zien die u bij niemand anders te zien krijgt. Daarom maken 
deze exclusieve ontmoetingen een onmisbaar onderdeel uit van 
de rondreis die we voor u, en vooral met u, organiseren. Daarbij 
regelen we kleinschalige accommodaties en activiteiten voor u, 
en een uitgekiend rustig reisschema, met eigen vervoer, zodat u 
optimaal van Nieuw Zeeland kunt genieten.

Voorproefje? 
Bel 030-27 25 335 voor een afspraak bij ons of bij u thuis. 
U bent ook welkom op één van onze presentatiedagen op  
de Oudegracht in Utrecht. Of kijk op www.travelessence.nl. 

Onze lokale kennis maakt het verschil ...
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