
HHet is een grote aandelenmarkt, die het al jaren achtereen slecht doet. 
Velen waren er lange tijd optimistisch over. Vooral de binnenlandse 
beleggers hebben fors hun vingers gebrand in een hausse, die een 
paar jaar duurde. De mensen zijn er veelal arm, maar een groeiende 
middenklasse is in de maak en manisfesteert zich steeds zichtbaarder. 

Een daling van de grondstofprijzen zou gunstig uitwerken voor dit land, want dit 
land produceert minder grondstoffen dan dat het consumeert. De economische 
groei was indrukwekkend, maar vertraagt al jaren achtereen en velen maken 
zich daar zorgen over. Bij de keuze van consumentengoederen heeft men geleerd 
conservatief te zijn en net als bij ons zijn Duitse auto’s er behoorlijk populair. 

Op de effectenbeurs zijn er de afgelopen jaren veel aandelen bijgekomen. Za-
kenbanken hadden er niks te klagen, al is de stroom emissies de afgelopen twee 
jaar flink opgedroogd. Beleggers wilden gewoon niet meer zo graag. De waar-
dering van aandelen is terug op het niveau van ongeveer 2005, voor de hausse, 
en schommelt rond de 10-11x de winst. Toch is er nauwelijks belangstelling voor 
deze beurs. Nabijgelegen economieën en beurzen trekken juist wel de aandacht 
en dit land is men gewoon even vergeten. Echt vertrouwen doen we de auto-
riteiten namelijk ook niet. We doen dat meestal weer als we flink geld hebben 
verdiend op hun beurs: zo opportunistisch zijn we namelijk ook wel weer.

In Nederland lees je niet al te veel over de aandelen, die je daar kan kopen. Nee, 
wij staren ons liever dood op de “hoogvliegers” in ons eigen kikkerlandje. Wat we 
wel gemeen hebben met dat land is een overheid, die geneigd is in te grijpen bij 
de banken. Als het nodig is komt men flink over de brug, veelal om het vertrou-
wen in het bankwezen (slechte kredieten) weer op te krikken. Dat wil namelijk 
nog wel eens tanen. En vlak voordat er dan tranen komen, doet men een duit in 
het zakje.

Vroeger wilden vele inwoners dit land ontvluchten, nu doet men dat vooral nog 
wanneer de eigen mening niet op prijs wordt gesteld. De natuur, ver weg van de 
grote stad, schijnt er heel mooi te zijn, maar dat is niet waar de bevolking naar 
toe trekt. Wij gaan er ook maar weinig naar toe, terwijl er vast nog zoveel te ont-
dekken valt….net als op die aandelenmarkt natuurlijk. Daarom zou ik zeggen, 
als je geen A kunt zeggen, dan kun je ook geen B zeggen. Zeg dan maar H, dan 
komt het vanzelf wel goed, want die aandelen kun je wel kopen….
Onder de goede inzenders wordt een gratis koopadvies voor dit land verloot. 
Stuur uw antwoord naar effect@veb.net
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Opgeleid in Engeland, carrière 
gemaakt in de Verenigde Staten. 
Dat is in het kort de loopbaan van 
George Buckley.  Via de technische 
universiteiten van Southampton en 
Huddersfield begon hij zijn carrière 
bij British Railways. In 1993 stak 
hij de Atlantische Oceaan over om 
chief technology officer te worden 
bij Emerson Electric. Daarna 
volgde leidinggevende functies bij 

Mercury Marine en Brunswick. In 
2006 verruilde hij de toppositie bij 
dit laatste bedrijf voor dat van de 
Minnesota Mining and Manufactu-
ring Company (3M),  een mondiaal 
opererend technologieconcern. 
Daar bleef hij ceo en chairman tot 
vorig jaar. In 2011 werd hij door ko-
ningin Elisabeth geridderd vanwege 
zijn verdiensten voor onderwijs en 
bedrijfsleven.

Wie is
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taalcijfers oplepelen een 
kwelling zijn geweest. Was 
het tijdverspilling? 
Veel ceo’s die ik heb ontmoet vonden 
dat kwartaalcijfergedoe irritant. Ana-
listen zouden het bedrijf niet begrij-
pen, te jong zijn om een volwassen 
oordeel te hebben. Ik had daar wei-
nig problemen mee. Ik ken de regels 
van het spel. Analisten  zijn deel van 
het proces. Die mensen zijn goed 
opgeleid, slim, ik sprak graag met ze 
en met beleggers. Ik had altijd de ge-
heime hoop dat beleggers radicaal 
anders naar ons bedrijf keken, anders 
dan wij zelf hadden ingecalculeerd. 

Als ceo moet je overtuigd zijn 
van je visie. Je moet niet zwabberen, 
maar wel openstaan voor andere 
ideeën. Van collega’s, klanten en ook 
beleggers. Tot een radicaal andere 
oordeel over de koers van een bedrijf 
zal dat niet leiden, maar een beetje 
bijsturen kan belangrijk zijn. 

U had het eerder over de 
noodzaak van tegenspraak 
voor topmannen. Bij 3M was 

u zowel ceo (bestuursvoor-
zitter) als chairman (presi-
dent-commissaris). Volgens 
sommigen is dat vloeken in 
de kerk.  Hoe ziet u dat? 
Eén persoon voor die twee posities 
moet kunnen, onder bepaalde voor-
waarden. De rest van de directie moet 
zwaar genoeg zijn om tegenwicht te 
bieden. Ook is het sterk afhankelijk 
van de persoon in kwestie. Hij moet 
de waarden van een bedrijf onder-
steunen, een open houding hebben 
en niet puur voor de macht gaan. Een 
goede ceo kan niet alleen voor succes 
zorgen, maar een slechte topman kan 
zelfs een goed bedrijf snel in proble-
men brengen. 

In 2011 uitte u felle kritiek op 
president Obama. U noemde 
hem “anti-business” en typeer-
de hem als een Robin Hood. 
Heeft u de handen op elkaar 
gekregen voor die visie?
Ik heb veel afschuwelijke brieven als 
reactie gehad. Ik vertolkte de me-
ning van meer topmannen in die tijd. 
Terwijl de economie er slecht voor 
stond kwam uit Washington de ene 
na de andere maatregel die negatief 
uitpakte voor ondernemingen: meer 
regelgeving, hogere belastingen en 
strenge immigratiewetten waardoor 
hoogopgeleide immigranten weg 
bleven. Ik denk dat Obama nu milder 
is geworden. Hij heeft begrepen dat 
het geen goed idee is om vijandig te 
staan tegenover ondernemingen.

Veel ceo’s vinden 
dat kwartaal-
cijfergedoe irri-
tant... Ik had daar 
weinig problemen 
mee. Ik ken de re-
gels van het spel


