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delen, vastgoed en grondstoffen, maar be-
hoedzaam te blijven met staatsobligaties. 
Deze waarneming geeft aan dat de recente 
turbulentie waarschijnlijk van incidentele 
aard is en dus een mooie kans biedt aan lan-
getermijnbeleggers om alsnog op de rijden-
de trein te springen.

In het kortetermijnplaatje zakt de AEX rich-
ting de bodem van begin januari rond 
352,56. De AEX is technisch iets verzwakt, 
nadat de eerste steun 363 werd gebroken. 
Eerder was al de opwaartse trend naar onde-
ren verlaten. Ook heeft de AEX-index een la-
gere koerstop achtergelaten, hetgeen ver-
koopdruk signaleert. Neerwaarts potentieel 
is te overzien, er ligt veel steun rond 352,56 
(bodem van 5 januari). Hier stuit de koers-
daling tevens op de onderkant van het stij-
gende lange trendkanaal. Weerstand ligt op 
374,19 (top van 18 februari). 

De opwaartse langetermijntrend van alle 
grotere aandelenbeurzen is nog geheel in-
tact. Het stijgende langetermijntrendkanaal 
van de AEX, dat vorige week exact twee jaar 
geleden is gestart, is nog ongeschonden. Het 
patroon met hogere toppen en bodems dat 
op de lange grafiek van de AEX zichtbaar is, 
signaleert aanhoudende vraag onder beleg-
gers. Opvallend is dat die stijgende lange 
trend tussentijdse correcties van zo’n 10 à 12 
procent toelaat, zonder dat dit problemen 
oplevert. Aan de bovenkant heeft de AEX 
ruimte voor verdere koersstijgingen richting 
weerstand 417,42 (top van 15 augustus 2008). 
De stijgende 200-dagenlijn wijst op een posi-
tieve langetermijnconditie. De 200-dagen-
lijn bevindt zich nu rond 345-350, hetgeen 
een sterk steungebied vertegenwoordigt. Het 
is aannemelijk dat de steunniveaus van de 
AEX de huidige correctie zullen overleven. 
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Detail...

Na een droevige tsunami van rampen, revoluties, grondstoffenspeculatie, inflatieangsten 
en rentestijgingen en de begrijpelijke reactie op de aandelenmarkt (koopsignaal?), zijn 

we bijna vergeten dat we in europa ook nog wat probleempjes hadden... ach ja, dat is waar 
ook, er zijn een paar naties bijna failliet, maar dat lossen we tijdens de komende eurotop 
eind maart gewoon samen even op. maar ‘first things first’: die hoofddoekjes bij de hema in 
antwerpen, de trainingsmissie in afghanistan en de Provinciale Staten-verkiezingen waren 
natuurlijk veel belangrijker. 

mooi, want dan brengen we onze 800 miljard euro aan pensioenreserves weer verder 
onder handbereik van de eurogemeenschap, een detail slechts en niet echt belangrijk voor 
ons parlement, toch?

dat zit zo: het afgelopen weekend is tijdens de ingelaste eurotop, waarschijnlijk in strijd 
met het europese verdrag, besloten dat europese noodfondsen vanaf 2013 obligaties van 
probleemlanden mogen opkopen. de volgende stap, waarvan onze arme broeders dromen, is 
dat we samen schulden zullen aangaan, dus europese obligaties zullen uitgeven. die worden 
dan door alle eurolanden gezamenlijk gegarandeerd. hoewel niemand iets geeft voor de 

garanties van griekenland, ierland, etc. zal de rente op deze europese 
obligaties bijna net zo laag zijn als die in duitsland en nederland, want wij 

hebben veel reserves. alleen nederland al bezit circa 25 procent van alle 
europese pensioenreserves, zo’n 50.000 euro per inwoner. als de rest 
in gebreke blijft, mogen wij die schulden afbetalen, samen met de 
duitsers, de oostenrijkers en de finnen, schat ik. wie anders?

het zou dan de tweede keer worden dat we grootschalig bij de 
euroneus worden genomen. die eerste keer hielden 

we onszelf voor dat alle eurostaatsleningen 
veilig zouden zijn dankzij die ene munt 
(lariekoek natuurlijk, want een land verliest 

wel zijn munt, maar niet zijn streken), en 
besloten we onze pensioenfondsen los te laten 

buiten de grenzen van het dm-blok. hoeveel miljarden 
dat inmiddels gekost heeft, zullen we waarschijnlijk nooit te 
weten komen.

de ironie van ons lot wil dat juist onze nederlandse 
pensioenfondsen de grootste beleggers in dit gedroomde 
nieuwe europese schuldpapier kunnen worden. mochten de 
zwakke broeders alsnog omvallen, dan zijn we als land dubbel 
de klos. Stel dat onze regering er weer intuint en met het 
vergrote vangnet tegen softe voorwaarden akkoord gaat, dan 
hoop ik dat onze pensioenfondsen verstandiger zullen zijn en 
ook de federale euro-obligaties later zullen mijden. fingers 
crossed!

de euro is als een moeras van federaal drijfzand, waarin we 
steeds verder wegzakken. kan het noorden nog de n-euro 

vormen, zonder de z-euro in het zuiden? het is al laat, het wordt 
steeds moeilijker en zal ook veel politieke moed vereisen! 


